
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ameland 26 juli tot 2 augustus 2019 

 

 

Vakantiegangers: Dolf, Jan, Cees, Marco en Jean 

 

Begeleidsters: Marja en Lydia 

 

 



 

 

Vrijdag 26 juli 2019 

 

Om 10.00 uur is de auto klaar voor vertrek richting Ameland. Dolf en Marco stappen 

in en gezamenlijk met de begeleidsters Marja en Lydia rijden we naar Veenendaal, 

waar we Jean, onze Belgische vriend ophalen. 

Nadat Jean plaats had genomen in de auto en zijn bagage was ingeladen rijden we 

naar Zwolle waar Cees en Jan klaar staan om mee te gaan op vakantie. 

Door verkeersopstoppingen dreigde we de boot naar Ameland te missen. Dus maar 

even gebeld, gelukkig had de boot ook vertraging. 

Het was een lange dag in de auto en op de boot. En omdat we allemaal moe waren 

hebben we het koken voor die avond uitlaten voeren door de plaatselijke snackbar, 

een goed begin van de vakantie. 

Nadat de kamers verdeeld en de koffers uit gepakt waren zijn we naar een terras 

gegaan en hebben we de vakantie ingeluid met een heerlijk drankje. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Zaterdag 27 juli 2019 

 

Vandaag doen we rustig aan. We hebben boodschappen gehaald in Hollum. Bij de 

plaatselijke drogist moesten enkele vergeten toiletartikelen gekocht worden en 

werden ansichtkaarten aangeschaft. Marco is helemaal verzot op armbandjes en 

kocht een mooie van Ameland. 

Aan het eind van de middag zijn we even naar het strand geweest. Dolf ging 

schelpen zoeken en werd geholpen door Cees en Lydia. Marco liep ook mee en 

samen met Lydia ging hij even pootjebaden. Jan, Jean en Marja bleven boven staan, 

omdat het voor hun geen doorkomen was is het mulle zand. Het waaide ontzettend 

hard waardoor we niet te lang bleven. 

Terug in de Suudwester, het huisje waar we verbleven, ging Marja eten koken. Die 

avond aten we bloemkool en snijbonen met aardappelen en beenham, het toetje 

was een heerlijke vlaflip. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijk genieten van de vlaflip met een grote toef slagroom. 



 

 

Zondag 28 juli 2019 

 

Vandaag gingen we na het ontbijt richting Nes. 

Daar gingen we aan boord van “de Zeehond" om een tocht te maken van twee 

uurtjes richting het "robbeneiland". 

Aan boord genoten we van een heerlijke kop koffie met een gevulde koek. 

 

                     

             

 

 

 

           

 

      

 

 

 

Na ongeveer 50 minuten varen kregen wij van de kapitein te horen dat we dichtbij 

het robbeneiland waren en dat we wel naar buiten konden gaan maar we mochten 

geen geluid maken, want dat zou de robben afschrikken. 

                           

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen allemaal even buiten kijken. Het was een schitterende ervaring.              

 

Tijdens de vaart terug naar de haven van Nes, kreeg Dolf gezelschap van een jonge 

medereiziger die met hem een spelletje deed. Dolf genoot hier ontzettend van. 

 

's Avonds hadden we eigengemaakte vegetarisch bami met satésaus en niemand 

heeft het vlees gemist. Na het eten hebben we in de buurt van de vuurtoren een 

heerlijk ijsje gehaald. 

Weer een mooie drukke dag voorbij. 



 

 

Maandag 29 juli 2019 

 

Vandaag moesten er weer boodschappen gehaald worden want de karnemelk, de 

radlers 0.0 en het bier 0.0 vliegen er met deze heren echt wel door. 

De rest van de dag rustig aan gedaan. Om vijf uur gingen we aan tafel bij de 

beachclub "the Sunset". De heren genoten van hun hamburgers en varkenshaas 

met sla en chips (ja je leest het goed, chips). 

 

                        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

          

 

Om half acht zijn we weer naar het strand gegaan, nu het strand nabij het 

vakantieadres. 

We zaten er helemaal klaar voor.... 

 



  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                         

Om 20.00 uur kwam vanuit Hollum de paardenreddingsboot richting het strand, om 

daar een demonstratie te geven hoe ze vroeger de boot te water lieten. 

De boot werd op trailer door 10 paarden voortgetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een geluk dat we deze week op Ameland van onze vakantie genoten. Deze 

demonstratie wordt maar af en toe gegeven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een mooie ervaring was het, echt heel indrukwekkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Dinsdag 30 juli 2019 

 

Voor vandaag staat er een huifkar tocht op de planning. Na een rustige ochtend 

vertrekken we met een lunchpakket en drinken richting de strand overgang in Buren 

waar we plaats nemen in de huifkar, welke getrokken werd door een tractor. 

 

                          

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

De tocht gaat over het strand naar het natuurgebied Het oerd en de Hon. Op het 

uiterste puntje van Ameland zijn we allemaal even uitgestapt om van de omgeving 

te genieten. 

 



 

 

              

 

 

De andere gasten gingen de duinen in, maar omdat wij niet zo mobiel waren bleven 

wij in de buurt van de huifkar. Ook daar genoten we. Het was helder weer daardoor 

konden we Schiermonnikoog zien liggen. 

 

Terug in de Suudwester zorgde Marja wederom voor het avondeten. 

Vandaag bestond de maaltijd uit, sperziebonen, worteltjes, gebakken aardappeltjes 

en een braadworstje. Iedereen genoot ervan en het toetje was weer een 

verrukkelijke vlaflip met een toef slagroom. 



  

 

 

Woensdag 31 juli 2019  

Braderie in Hollum. Daar moeten we naar toe, want er zijn nog wensen waar we 

aan willen voldoen. Zo willen Jean en Marco heel graag een cd kopen, maar helaas 

zijn deze niet meer te vinden. Dolf wil heel graag verf aanschaffen, om een mooie 

tekening te maken. Op de braderie heeft Marco een mooi shirt gekocht en Jean 

kocht een hondje voor zijn moeder. In een winkel vond Dolf de verf die hij graag 

wou en kochten Jan en Cees een mooie cap. Voordat we naar de Suudwester gingen 

moesten we eerst nog even naar de supermarkt, er moest namelijk nog 

pannenkoeken mix gekocht worden. 

Terwijl wij in de supermarkt waren begon het ontzettend hard te regenen, dus 

voordat we naar het huisje gingen hebben we even gewacht. Toen we dachten dat 

de regen voorbij was liepen we naar de Suudwester. Helaas…….. We kregen een 

geweldige regenbui over ons heen en werden ontzettend nat. Toen we in het huisje 

kwamen moesten we ons allemaal omkleden, want we waren allemaal doorweekt. 

Het natte pak zou onze pret niet drukken, want ‘s avonds gingen we gezamenlijk 

pannenkoeken bakken. 



 

 

 

Iedereen bakte een pannenkoek, behalve Jean hij genoot ervan ze op te eten. 

 

 



  

 

 

Donderdag 1 augustus 2019 

 

Vandaag eigenlijk niets op de planning. Oja de koffers moeten ingepakt worden en 

vanavond gaan we als afsluiting nog fijn uit eten. 

 

Maar het loopt natuurlijk toch anders. We gaan nog even een kijkje nemen bij het 

Natuurcentrum Ameland in Nes. 

Daar keken wij hoe de vissen gevoerd werden met garnaaltjes. 

 

 

 



 

 

En voordat we weer naar het Suudwester gaan nog allemaal een kleinigheidje 

gekocht en even op de foto. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

De afsluitende avond gingen we uit eten bij de Griffel. De meesten kozen voor een 

varkenshaasje, Marja nam vis en Dolf koos voor een pasta. Alleen Cees en Lydia 

namen soep vooraf.  

 

 

Na een heerlijke maaltijd op naar de Suudwester en op tijd het bed in. Want vrijdag 

moesten we op tijd ons bed uit, omdat we om half tien bij de boot in Nes moesten 

zijn. 



 

 

Vrijdag 2 augustus 2019 

 

De laatste ochtend in de Suudwester op Ameland. Deze ochtend dekken we niet de 

tafel zoals iedere ochtend, we eten nu de gesmeerde boterhammen uit het vuistje 

en de laatste melk, karnemelk en chocolademelk wordt verdeeld. Marja en Lydia 

hebben voor lunchpakketten gezorgd om te nuttigen tijdens onze terugreis. 

Om 10.00 uur vertrok de boot weer naar het vaste land en onze terugreis werd 

aanvaard. 

Als eerst zette we Cees en Jan af, toen Jean, en Marco en Dolf reden helemaal mee 

naar Arnhem, waar onze gezellige, mooie vakantie eindigde. 

 

 

Dolf, Marco, Cees, Jan en Jean hartelijk dank voor deze fantastische reis. 

Groetjes Marja en Lydia 

 


